
Met fiets en tent rond het IJsselmeer van 10‐14 Augustus 2015.

   

Samen met Jan een weekje gefietst . 

Dag 1.We zijn Maandag morgen gestart op het station van Rijssen  om 9.00 uur en van hier uit met 
de trein naar Kampen gereisd,hier hebben we onze rossen aangetrapt en de LF 23 opgezocht en langs 
de dijk richting Elburg gefietst in het begin was het wel even wennen aan de zware last op de bike Ca. 
25 kg.In Elburg aangekomen zijn we even lopend met de fiets het dorp in gelopen dit is voor de 
beentjes en het zitwerk wel even aangenaam en een terrasje opgezocht waar we een kop koffie en 
een broodje gezond hebben genuttigd .Doorgefietst naar Harderwijk hier even een langere stop 
gemaakt op een bankje a/d. boulevard,van hieruit langs strand Nulde en Horst wat een 
verschrikkelijk saai stuk`.In Spakenburg wat inkopen gedaan voor de avond en een ijsje gekocht, we 
wilden een camping zoeken in Blaricum dit was nog niet zo eenvoudig,we kwamen buiten het dorp 
bij camping de Woensberg,de receptie was gesloten iemand zei zet je tentje maar op morgenvroeg 
kun je in en uitschrijven en betalen.Aldus gedaan en toen snel een eetgelegenheid gezocht man man 
wat een dorst dan smaakt een biertje lekker heerlijk gegeten en weer terug naar de camping fles wijn 
opengetrokken waxine kaarsjes aan  en even napraten  ineens een gekraak Jan zakt door zijn 
zitmeubel van ikea we zijn toen maar lekker gaan slapen. 

Dag 2. 7.45 uur opgestaan tent en preutel weer afgebroken  en op de fiets gepakt  Jan maakt water 
warm voor de thee we hebben een zak Spakenburgse krentenbollen voor het ontbijt.Even 
afgerekend  op de camping € 13.00  voor 2 pers.  Na 1½ uur weer op de fiets richting Huizen de route 
bracht ons naar Naarden vesting erg mooi Muiderberg en Muiden hier even koffie gedronken bij de 
sluis genoeg te kijken,via Diemen naar Amsterdam hier de brug over het  Buiten –IJ genomen richting 
Durgerdam, Nu de LF 22  route gevolgd hier wordt het overal drukker en gezelliger.In Durgerdam op 
de dijk even soep  warm gemaakt met een stuk worst en brood als lunch het was bloedheet,via een 
mooie route gaan we naar Hoorn naar Camping ’t Venhop in Berkhout tentjes opgezet gedoucht en 
snel de stad in naar de Chinees eerst een paar lekkere biertjes daarna heerlijk  gegeten, s'avonds een 
wijntje gedronken bij de tent met de konijnen, en een  fietster uit Groningen. 

Dag 3 ‐7.00 uur opstaan ontbijten  9.00 uur op de fiets via Hoorn naar Oosterleek hier koffie met 
appelgebak mocht ook wel we hadden de  wind pal op kop van hier naar Enkhuizen hier vast brood 
wijn etc. ingeslagen, via de polder naar Andijk en Medemblik even bij de stoomtrein gekeken.  Jan 
probeerde hier nog een nieuwe zetel te kopen  maar helaas geen Ikea.va. hier een eindeloze lange 
weg met wind op kop naar den Oever geen Camping aangegeven  ze stuurden ons naar een camping 
van Staatsbosbeheer 8 km verder  geen eten en drinken op de camping allemaal geitewollen 



sokkenbreiers wij weer 8 km. terug naar den Oever hier gevraagd  zegt een man je moet naar Stroe 
ik zeg weet je wel waar dat ligt hij zegt ja 5 km. verderop hier naar toe gefietst we hadden de knollen 
behoorlijk op en jawel hoor camping Wiringherlant  we konden de tenten plaatsen kom morgenvroeg 
maar betalen.Lekker een paar texeler biertjes gedronken en wat gegeten gedoucht  en een Enterse 
dwarsligger gedronken  wat was dat lekker.Welterusten.

 

 



 

 

Dag 4. 6.00 uur opstaan we wilden vroeg starten ivm de hitte en de wind  de boel opgebroken  thee 
en broodjes gegeten naar de receptie het was 7.45 die bleek pas om 9.00 open te gaan een briefje 
gemaakt met mailadres en naam en snel weg,ik kreeg 3 dagen later een mail van de eigenaresse met 
de vermelding dat er toch nog wel eerlijke mensen  rondfietsten. We begonnen aan onze strijd op de 
afsluitdijk wind 5 tegen  het leek wel een berg van 10%  bij het restaurant even koffie gedronken en 
wat gerust daarna weer verder bij het werkplatform weer even een reepje en wat gedronken toen de 
laatste ruk manman wat een eind . In Makkum  even een lekkere uitsmijter gegeten  bleek daar 
iemand uit Rijssen naast ons te zitten, hij vroeg woer komieleu vandan ik zegge tegn um woer ie ook 
vandan mt een geklets, bleek hij een zoon van Dinant van Wolters van de Huttenwal. En toen weer 
op de bike naar Gaast Workum en Hindelopen hierna weer tegen de wind in naar Stavoren hier even 
wat colaatjes gedronken en een zoute haring, nog even doorgefietst naar Oudemirdum hier een 
camping gezocht  de Wigwam deze mensen hebben nog wel iets met Rijssenaren op een bepaald 
vlak. Eerst even een lekker biertje gedronken  tentjes opgezet en gedoucht. S'Avonds een lekkere 
pizza gegeten met een Grolsch Weizen .En bij de tent nog even een flesje  wijn gedronken met een 
stuk worst. 

 

 

Dag 5. De laatste dag  6.00 opstaan alles inpakken  broodje thee,fietsen maar richting Lemmer net 
buiten Lemmer een bordje LF 21 gemist we moesten naar Schoterzijl en gingen naar Oosterzee de 
wind in de rug iets van de helling af 38 km. op de teller ik zeg tegen Jan wat gaat dit lekker he, hij zegt 
gloepens maar volgens mij zitten we niet goed en dit was ook zo dus via Bantega weer naar 
Schoterzijl recht stuk wind pal opkop hier even koffie gedronken bij het veerhuis. Via Ossenzijl de 
weerribben naar Kalenberg,in Blokzijl even een pauze genomen met een zoute haring  en een 
gebakken vis.Van hier verder naar Vollenhove St.Jansklooster en Zwartsluis en vandaaruit naar 
Zwolle waar we de trein hebben genomen naar Deventer.Bij het instappen komt er een vent aan zal 
ik oe effen helpm buurn met de fietse  was onze lange afstand fietser van de toerclub die kwam van 



zijn werk in Weesp.Ter afsluiting  in Rijssen bij de Markies nog lekker even een paar biertjes 
gedronken  en heerlijk gegeten. 

Totale afstand 476 km. en de hele week super weer. 

Auteur Wim van den Noort. 

 

 

 


